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Authentiek Le Marche tussen lokale boeren, ambachten en tradities
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Reisverloop

De NMarken

Welkom in Le Marche, één van de meest betoverende schatten van Italié. Tijdens deze bijzondere rondreis ontdek je
een regio waar het leven in een rustiger tempo stroomt en waar cultuur, natuur en authentieke Italiaanse charme
moeiteloos samenkomen. Te midden van zachte heuvellandschappen, middeleeuwse dorpen en geurige olijfgaarden
ontvouwt zich een gebied dat nog puur en ongerept voelt, ver weg van de drukte van het massatoerisme. Bereid je voor
op een veelzijdige vakantie vol warme gastvrijheid, smaakvolle streekgerechten en momenten die je nog lang zullen
bijblijven. Benvenuti nelle Marche!
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Bologna

+ Vlucht Bologna

Vlucht vanuit Brussel naar Bologna. Transfer naar het hotel.

Avondmaal en overnachting in Milano Marritima.
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U'rbino

« Bezoek Urbino

= Bezoek ambachtsatelier
« 3 gangen truffellunch

« Truffelzoektocht

Genesteld tussen de schilderachtige heuvels van Le Marche ligt Urbino, een verborgen parel waar geschiedenis, kunst
en cultuur naadloos samenkomen. Dit charmante renaissancestadje, opgenomen op de UNESCO-Werelderfgoedlijst,
ontdek je samen met de gids tijdens een boeiende wandeling door het historische centrum. Via de levendige Piazza
della Repubblica trek je langs de kathedraal naar het indrukwekkende hertogelijk paleis.

Je bezoekt het atelier van een lokale ambachtsman, waar je meer leert over de oorsprong en ontwikkeling van het
natuurlijke blauwe pigment dat eeuwenlang werd gebruikt om de gewaden van aristocraten en madonna's te kleuren -
te zien in talloze Italiaanse renaissancekerken, onder meer bij Piero della Francesca, Raphael en vele anderen. Je sluit
het stadsbezoek af in een intieme kerk, volledig bedekt met fresco’s van de gebroeders Salimbeni, befaamde

renaissanceschilders afkomstig uit Le Marche.

In Acqualagna, een dorp dat bekendstaat om zijn truffels genier je in een familierestaurant van een lunch die volledig in
het teken staat van dit ‘zwarte goud’, van de huisgemaakte pasta tot het dessert. Trek daarna zelf de natuur in voor een
truffeljacht. Maak kennis met de speciale materialen die hiervoor worden gebruikt en ontdek hoe de honden worden
opgeleid om de kostbare truffels op te sporen.

De spectaculaire Furlo-kloof, waar de rivier de Candigliano zich een weg baant tussen imposante kalkstenen
rotsformaties mondt uiteindelijk uit bij Calmazzo in de Metauro. Een indrukwekkend stukje natuur dat je stil doet

warden.

Avondmaal en overnachting in Pesaro.
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lano

Fano - Pesaro
« Bezoek Fano
= Lunch lokaal restaurant: traditionele “Brodetto fishsoup” en “Moretta”

« Bezoek Pesaro

In het oude stadscentrum van Fano vind je knusse straatjes, schattige gekleurde huizen, een mooi marktplein en oude
stadsmuren. Je raakt al snel de weg kwijt in het centrum maar verdwalen in Fano is helemaal niet erg. Zo ontdek je
telkens weer iets nieuws. Fano heeft in de geschiedenis verschillende namen gehad. Zo heette deze kustplaats in de
Romeinse tijd Fanum Fortunae (tempel van fortuin). De huidige bijnaam van de stad la citta della fortuna (stad van het
geluk) is op de Romeinse naam geinspireerd. Je maakt een stadswandeling waarbij je afsluit in de haven, Fano

Marinara, waar je alle geheimen van de vissersboten en de tradities van de vissersfamilies ontdekt.

Lunchen doe je in een lokaal vissersrestaurant: een typische “brodetto soup” , vissoep gemaakt volgens de oude
tradities. Afsluiten doe je met een lokaal drankje dat door vissers is uitgevonden om warm en wakker te blijven
“Moretta”.

In de namiddag kan je heerlijk relaxen of ga je mee op ontdekking van de stad Pesaro, culturele hoofdstad van 24.

Vrij avondmaal en overnachting in Pesaro.
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Pesaro

« Bezoek aan favaboon kweker
» Lunch pasta “tacconi”
» Bezoek pottenbakker

» Bezoekolijfboer

Op bezoek bij een gepassioneerde boer en kweker van de favaboon krijg je een rondleiding op zijn landgoed en maak

je kennis met het slow food principe. In een traditionele osteria proef je de typische pasta “tacconi”.

Tijdens je wandeling rond de stadsmuur, geniet je van het prachtige landschap tot aan de zee en de Apennijnen.

Nadien ontdek je de kunst van het pottenbakken tijdens een korte demonstratie.

In Cartoceto, het oude dorp dat bekendstaat om zijn olijfolie, bezoek je een historische olijfaliemolen en ontmoet je de

familie die EVO-olie en geitenkaas produceert. Uiteraard gaan je ook proeven!

Vrij avondmaal en overnachting.
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Ancona

« Bezoek Ancona

« Bezoek Loreto

Ancona, de hoofdstad van de Marken, dankt haar naam aan de Grieken, die de havenstad Ankon, elleboog, doopten. Als
je de stad van bovenaf ziet, begrijp je meteen waarom: de kromming van de zee volgt inderdaad die van een elleboog.
Schilderachtig, zo laat Ancona zich waarschijnlijk het best omschrijven. Deze havenstad is gebouwd tegen de helling
van de Monte Conero. In de Tweede Wereldoorlog was de stad doelwit van zware bombardementen maar gelukkig zijn

niet alle historische bouwwerken en bezienswaardigheden weggevaagd.

Eén van de belangrijkste bezienswaardigheden is de kathedraal van San Ciriaco, een indrukwekkend gebouw dat
dateert uit de 11e eeuw. Ze ligt bovenop de heuvel van Guasco en biedt een prachtig uitzicht over de stad en de zee.

Vrije lunch . Verwen je smaakpapillen met één van de vele visgerechten.

Loreto, het Rome van de Marken, is de thuisbasis van de Basilica della Santa Casa, een belangrijk bedevaartsoord dat
de heilige overblijfselen van het huis van de Maagd Maria herbergt. Pelgrims van over de hele wereld komen hier om
hun geloof te belijden. Geniet ook zeker van de charmante steegjes, historische pleinen met toeristische winkeltjes en

lokale lekkernijen.

Avondmaal en overnachting in Ascoli Piceno.
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Ascoli Piceno

« Ascoli Piceno bezoek

= Vrije namiddag

Ascoli, de prachtige stad in het zuiden van de Le Marche, die ook wel ‘stad van de honderd torens’ wordt genoemd, is
als een lang verloren gewaande neef van het oude Rome, rijk aan geschiedenis en eten. De gids brengt je van de Sala
dei Mercatori, naar imposante palazzi, naar de Romeinse opgravingen en naar de Duomo. Een bijzonder detail in deze
stad aan de voet van de Apenijnen: de meeste gebouwen en oude huizen zijn gebouwd met witte steen, "travertino",
die te vinden is in de vele travertijngrotten rond de stad.

In de namiddag kan je de stad op eigen houtje verkennen of genieten van een heerlijke koffie bij het historische “Caffée
Meletti”: mooi van binnen door de Jugendstil inrichting, mooi van buiten omdat je vanaf het terras het hele Piazza del
Popolo overziet. Het plein is het kloppende hart van het historische centrum waaraan het Palazzo dei Capitani del
Popolo en de San Frencesco kathedraal is gelegen. Eenmaal bij Meletti moet je eigenlijk ook genieten van een glaasje
Anisetta. De beroemde likeur gemaakt van wilde steranijs was het geheim en het succesrecept van Silvio Meletti. Daar
waar Lonely Planet spreekt over 1907 is het -volgens het eigen verhaal van Meletti- december 1903 dat zij het

toenmalige postkantoor omtoverden als café.

Avondmaal en overnachting in ons hotel.
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OfTida

« Bezoek Offida
= Wijnproeverij
« Vrije tijd Ascoli Piceno

Offida, het dorp van amper 5000 inwoners, is erkend als één van de mooiste dorpen van Italié en de bakermat van de
eeuwenoude Tombolo-kanttraditie. Bij binnenkomst word je verwelkomd door een kunstwerk van drie generaties
kantklossende vrouwen. Deze antieke ambacht wordt in Offida nog altijd bedreven en is het laatste overblijfsel van de
textielindustrie die ooit de rijkdom van de regio vormde. Naast het kantklossen is Offida ook bekend voor zijn lekkere
wijnen. De lokale witte Pecorino en Passerina en de Rosso Marche, die vooral van de Montepulciono-druif wordt

gemaakt, zijn ook buiten Italié zeer bekend. Dat vraagt om een degustatie.
Vrije tijd voor de laatste inkopen.

Avondmaal en overnachting.
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Dag 8

Bologna

« Vlucht Bologna - Brussel

Transfer naar de luchthaven van Bologna. Terugvlucht naar Belgié
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[Hotel Doge
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Hotel Charlie
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B *xx

Hotel 100 Torri
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Praktische info

© Internationale viuchten naar Bologna

&) Transfers per luxe autocar met bar, toilet, dvd en airco
© Vermelde uitstappen, activiteiten en toegangsgelden
©@ Verblijf op basis van een tweepersoonskamer

© Half pension

© Baantaksen, btw en garantiefonds

) Annulatie - en bijstandsverzekering

® Drank tijdens de maaltijden

©@ Inbegrepen ® Nietinbegrepen

Vragen over de reis?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Tempus enim tellus commodo eu id euismod vivamus. Id
tellus tellus

0032(0)9 344 5752 INFO@IXITRAVEL.BE
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